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'Laat mij je kerkgebouw zien, en ik vertel je hoe jouw 
geloof en theologie er uitziet', zei iemand ooit. En zo is 
het. Een kerkgebouw, en de inrichting ervan, zegt veel 
over hoe je in je geloof staat en wat voor jou belangrijk 
is in je geloof. Wat staat er centraal? Preekstoel, altaar 
of toch iets anders? Wat is er te zien? En wat niet? Kan je 
er op elk moment van de week naar binnen of toch niet?
 
Het leek ons, als redactie van Naast, daarom interessant 
om onder het motto 'Wat hou ik van Uw huis' deze 
keer een rondje wereld te maken. En een kijkje te 
nemen in de kerkgebouwen van onze broers en zussen 
wereldwijd: van Burkina Faso tot Bangladesh en van 
Athene tot de Haagse Schilderswijk. Wat vinden zij 
belangrijk? Hoe zijn zij bezig met hun kerkgebouw? 
Het resultaat vind je in dit spiksplinternieuwe nummer 
van Naast. Het is al met al weer een boeiend nummer 
geworden. Alleen al de bijdrage van Hilbrand Rozema 
(vanaf pagina 12) is het waard om minstens twee keer 
te lezen. Hij schrijft onder andere: 'Oude kerken zijn 
plaatsen van bezinning met het hoogste soortelijk 
gewicht van Nederland, de hoogste dichtheid aan 
geschiedenis. Daar, waar generaties hebben gebeden 
en talloze kinderen zijn gedoopt, is het geloof in de 
muren getrokken. En die tastbare geschiedenis maakt 
ons betrekkelijk; we zien onszelf in één oogopslag staan 
in een keten van generaties. Daar gaat een grote kracht 
vanuit, die je maar beter kunt koesteren'. Prachtig.

Ik weet niet of het u is opgevallen, maar trouwe Naast-
lezers hebben ongetwijfeld gemerkt dat de edities 
telkens weer een stukje beter en mooier worden. Dat 
heeft vooral te maken met onze zeer gewaardeerde 
eindredacteur Inger Hoegee en kernredacteur en 
auteur Maarten Boersema. Zijn geweldige foto's en 
bijbehorende beeldmeditaties maken het blad iedere 
keer weer tot een feestje. 

Wilt u van dat feestje blijven genieten? Let dan op. 
Want is de aller- aller- allerlaatste Naast die via de 
kerken verspreid wordt. Maar niet getreurd: je kunt 
dit prachtige blad over geloof delen wereldwijd 
gewoon blijven lezen! Meld je aan voor een 
abonnement via de QR-code of de antwoordkaart
in dit blad (of ga naar www.verrenaasten.nl/naast) 
en krijg dit mooie magazine 2x per jaar GRATIS 
thuisgestuurd! Als je je voor 1 december aanstaande 
aanmeldt, maak je ook nog eens kans op een 
exemplaar van het nieuwste boek 'Beeldspraak' 
van Maarten Boersema. En, zou ik er aan toe willen 
voegen, als je niet wint, koop ‘m dan vooral.  

voorwoord
Tekst: Gerrit den Broeder

Beeld: Hilbrand Rozema

Bij de voorpagina: De gemeente in Kiplombe voor hun kleurrijke kerk! Deze Keniaanse gemeenteleden zijn bezig goede,  
persoonlijke relaties met Nederlandse kerkleden van de Koningskerk in Zwolle op te bouwen. Een Keniaanse jongere heeft  
contact met een Zwolse jongere, een moeder met een moeder, etc. Er is onderling direct, voornamelijk online, contact.  
Prachtig: betrokkenheid en bemoediging over en weer tussen leden van de wereldkerk.  
Foto voorpagina: Marjan van der Lingen  
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Laat mij je 
kerkgebouw 
zien 

Evangelisch-Lutherse Kerk in Kirchboitzen, Walsrode (Duitsland).
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Wat is het belang van een 
godshuis, een kerk? Is een 
fysiek gebouw nodig? Is dat 
voor christenen in het Griekse 
Athene of in het West-Afrikaanse 
land Burkina Faso heel anders 
dan voor ons in Nederland? 
En hoe zit dat in een land als 
Bangladesh, waar christenen 
een kleine minderheid zijn en de 
‘huizen’ van andere goden het 
straatbeeld domineren? Drie 
predikanten uit Griekenland, 
Burkina Faso en Bangladesh 
vertellen iets van hun visie op de 
waarde van een kerkgebouw. 

godshuizen  
wereldwijd
Tekst: Inger Hoegee, Ruth de Jong 
Beeld: Verre Naasten, Unsplash

Excellent,  
zichtbaar  
en blijvend:  
godshuizen  
wereldwijd
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“God’s house should be excellent 
(vertaling: Gods huis moet uitstekend 
zijn).” Weloverwogen spreekt dominee 
Marc Nabie uit Burkina Faso deze zin uit. 
Hij is predikant bij de Église de la Nouvelle 
Alliance, een partner-kerk van West-
Afrika Mission. “Gods huis moet onze 
toewijding aan Hem laten zien. Het is een 
superbelangrijke plek in het leven van een 
gelovige. Een plaats waar je Zijn grootheid 
en schoonheid mag ervaren.”

Tegelijkertijd is een eigen kerkgebouw 
voor gemeenten in Burkina Faso niet 
vanzelfsprekend. De jonge gemeente van 
Marc Nabie is missionair enorm actief. 
“Wij vinden het heel belangrijk dat de 
gemeente een gebouw heeft waarin zij 
samenkomt. Een kerkgebouw versterkt 
het gemeenschapsgevoel, het brengt 
mensen dichter bij elkaar. Ook praktisch 
gezien is een gebouw belangrijk.” Ds. 
Nabie legt uit dat het in Afrika normaal 
is, en verwacht wordt, om een maaltijd 
te serveren aan gasten, altijd. “Het is 
een schande als je geen eten of drinken 
verzorgt voor je bezoekers. Bij een 
huisgemeente legt dit een flinke druk op 
het gezin van de dominee. Daar komen 
nogal wat gasten… niet alleen op zondag 
maar ook gedurende de week. Daarbij is 
het ongepast om als mannelijke predikant 

vrouwelijke gemeenteleden thuis 
te ontvangen, bijvoorbeeld voor 
pastorale gesprekken. Dat kan niet. Omdat 
een kerk als het ware neutraal terrein 
is, kun je daar veel makkelijker mensen 
ontvangen. In een huis is dat anders, daar 
heersen andere regels en gewoonten. Dat 
geldt ook voor dingen als geluidsoverlast: 
met elkaar zingen als gemeente in een 
huis geeft natuurlijk best een hoop geluid, 
wat niet altijd fijn is voor de buren.”

Nabie vervolgt: “Onze kerk begon in 2015 
met een klein groepje mensen in mijn huis-
kamer. Inmiddels zijn er vijf kerken. Al deze 
gemeenten zijn begonnen met samenko-
men bij iemand thuis. We zijn dankbaar 
voor de kerkgebouwen die er inmiddels 
zijn. Een kerk in de buurt is zo waardevol. 
Het is een plaats van ontmoeting met 
elkaar, een plaats om stil te worden en God 
te ontmoeten, om Hem te aanbidden met 
liederen en muziek. Natuurlijk kun je al 
deze dingen ook buiten doen in de natuur 
of in een huis, maar het praktische van een 
gebouw, van een fysieke plek, draagt echt 
veel bij aan deze geestelijke dingen.

De inrichting van onze kerkgebouwen, 
heeft vooral te maken met de financiële 
draagkracht van de lokale gemeente. Als 
er bepaalde wensen zijn en er is geld om 

dat te realiseren dan ge-
beurt dat, bijvoorbeeld qua 

aankleding van de kerkzaal of 
invulling van de ruimte. Maar de 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er 
niet veel speciale wensen zijn qua inrich-
ting of aankleding. We hebben daar als 
kerkverband geen bepaalde visie op, soms 
zijn er vanuit lokale gemeenten natuurlijk 
wel gedachten of wensen. Zelf denk ik 
hierbij vooral aan praktische overwegin-
gen, bijvoorbeeld dat het gebouw goed op 
slot kan, dat er een predikantswoning in 
de buurt is en dat er genoeg ruimte is voor 
de gemeenteleden. 
Wij zouden best willen dat onze kerken 
24/7 open zijn. Dat mensen op ieder 
moment de stilte bij God kunnen opzoeken 
en Hem kunnen eren en ontmoeten in een 
kerkgebouw. Maar in de praktijk hebben 
we hier geen mankracht voor. Er zijn grote 
kerken in de stad die wel alle dagen open 
kunnen zijn, omdat ze personeel in dienst 
hebben. Maar voor onze kleine gemeenten 
is dat niet haalbaar.”

Bid je mee voor de kerk in Burkina Faso? Veel 
kerken in het noorden en oosten van het land 
zijn gesloten, omdat het er onveilig is. Bid dat 
de kerk daar weer open kan en een veilige 
plek mag zijn. Sommige nieuw gelovigen zijn 
gevlucht voor terroristen. Zij hebben niets 
meer. Bid dat de kerk hen op weg kan helpen 
met een training in beroepsvaardigheden, 
zodat zij een nieuwe start kunnen maken.   

Een excellent godshuis

Zichtbaar zijn heeft ook een keerzijde

Wij blijven 

Theologisch gezien vindt 
dominee Abdul Mabud 

Chowdhury van de Isa E Church, 
een partner-kerk van Indonesië Mission in 
Bangladesh, dat een kerkgebouw nooit de 
kern van het geloof kan zijn. “Maar”, zegt 
hij, “het kerkgebouw heeft wel degelijk 
veel te maken met geloven. In de eerste 
plaats is het de plek waar christenen 
samenkomen. Als je het bijbelboek 
Handelingen leest, zie je dat mensen op 
verschillende manieren bijeenkomen. 
Ze ontmoeten elkaar onder een boom 
of zoeken elkaar thuis op. Je kunt je 

afvragen: in hoeverre hebben wij dan een 
kerkgebouw nodig?”

Het antwoord vinden we eveneens in de 
Bijbel, stelt ds. Mabud. Jezus zoekt de 
mensen op. Hij ontmoet ze in de syna-
goge of in de tempel en praat met ze. 
Daarin volgt Jezus de heersende regels 
en gewoonten. “Dit betekent dus dat je 
niet ‘onder de boom’ kunt blijven zitten. 
Mensen hebben een plek nodig om God 
te aanbidden en samen te komen. Iedere 
religie heeft daar een eigen plek voor en 
die specifieke plek moet herkenbaar zijn. 

Mensen moeten weten wat ze binnen 
kunnen verwachten. Dat geldt zowel voor 
de kerk als in een moskee.”
En die zijn er genoeg te vinden in Bangla-
desh: zo’n 90% van de bevolking is moslim, 
ongeveer 4-8 % hindoe en de overige pro-
centen zijn verdeeld tussen boeddhisten 
en christenen. Toch is het christelijk geloof 
groeiende. Vaak begint het heel klein, met 
twee of drie gelovigen. Zij komen bij elkaar 
in een restaurant, kantoor of bij iemand 
thuis. Daar drinken ze thee, praten met 
elkaar en vertellen hun verhaal. Wanneer 
zo’n heel kleine gemeente groeit, gaan ze 

op zoek naar een grotere ruimte, meestal 
bij iemand thuis. Daar is gelegenheid om 
te bidden, te zingen en de Bijbel te lezen. 
Mabud: “Als er drie of vier huisgemeenten 
gezamenlijk een kerk kunnen vormen, dan 
moedigen wij dat vanuit het kerkverband 
aan. De bereikbaarheid is wel belangrijk: 
een afstand van twee kilometer kost al 
snel een uur reistijd…”

Niet blij met de kerk
Helaas hoeft de kerk niet op een warm 
welkom te rekenen, in dit land dat groten-
deels bestaat uit moslims. Bekeerlingen 
krijgen te maken met weerstand uit hun 
familie of worden door buurtgenoten 
onder druk gezet. “Ik moet denken aan 
tien moslimfamilies die Jezus Christus 

aannamen als hun Verlosser”, vertelt ds. 
Mabud. “Ze waren zo dapper om de stap 
te zetten om een kerk te stichten. Vooraf 
weet je al dat er moeilijkheden gaan 
komen en dat gebeurde ook. Telkens weer 
werd het kerkgebouw vernield. De stenen 
die overdag werden opgebouwd, werden ’s 
nachts weer afgebroken. Dat veroorzaakte 
veel angst. Er was moed voor nodig om 
toch door te gaan.”

Zichtbaar in de samenleving
De meeste kerkgebouwen in Bangladesh 
worden voor meerdere doeleinden 
gebruikt. In de ochtend wordt de ruimte 
gebruikt als peuterspeelzaal, in de 
middag en avond zijn er activiteiten voor 
ouderen. Ook zijn er natuurlijk wekelijkse 

aanbiddingsmomenten en wordt er 
zondagsschool gehouden. “Hoe vaak het 
kerkgebouw open is, hangt af van de lokale 
gemeente,” zegt Mabud. “Zij kennen de 
behoeften en weten wat er speelt. Het is 
hun kerk en zij bepalen wat er gebeurt.” 
Duidelijk is wel dat deze kerken zichtbaar 
zijn in de samenleving. En dat is precies de 
bedoeling!

Bid je mee voor de kerk in Bangladesh? Bid 
voor een kleine gemeente van ongeveer 30 
leden die een stuk grond willen kopen om een 
eigen kerk te bouwen. Zij verlangen naar een 
plek om God te aanbidden. Bid dat door deze 
nieuwe kerk, meer mensen in dit dorp Jezus 
leren kennen als hun Verlosser. 

“De geur van wierook, de glas-in-lood ra-
men, het gedempte licht, de kaarsen, het 
herhalende, kalmerende gezang. Als je ooit 
in een Grieks-orthodoxe kerk bent geweest, 
dan herken je wat ik beschrijf”, vertelt 
kerkplanter George Kantartzis uit Athene. 
Groningen Mission steunt zijn Griekse 
kerkplantingsproject. “Wanneer je zo’n 
kerk binnenstapt, voel en ervaar je in je hele 
lichaam, ik ben niet zomaar ergens. Zodra 
je de drempel over bent, stap je een andere 
wereld, bijna een andere dimensie, binnen. 
Hier geloof je, hier bid je, vraag je vergeving 
voor je zonden, aanbid je God. Dat doe je 
binnen orthodoxe kringen meestal niet 
thuis in je dagelijks leven, maar vooral in 
de kerk, in Gods huis. Hoe anders is onze 
gereformeerde visie, waar het gaat om een 
persoonlijke relatie met God, waar we fo-
cussen op de Bijbel, op Jezus volgen in ons 
dagelijks leven. En we de neiging hebben 
om alles wat afleidt van waar het écht om 
draait, alle ‘tierelantijnen’, rigoureus aan de 
kant schuiven.”

Kantartzis vervolgt: “We merken binnen 
de Griekse Evangelische kerk, waar onze 
kerkplanting deel vanuit maakt, dat 
gemeenteleden verschillende visies hebben 
op de inrichting van een kerkgebouw. 
De een verlangt naar een inrichting met 

kaarsen en mooie 
kunst, naar het creëren 
van een heilige ruimte 

met dit soort herkenbare 
aspecten. De ander wil 

juist een lichte, minimalistisch 
ingerichte ruimte, zonder afleiding, en 
zoveel mogelijk het tegenovergestelde zijn 
van de orthodoxe kerk. 

Ik heb zelf een tijd in de Verenigde Staten 
gewoond  en sommige kerken die ik daar 
bezocht, voelden aan als een concertzaal, 
met een Starbucks koffiehoek en alles. 
Daar heb ik persoonlijk niet zo veel mee. 
Ik mis dan het gevoel dat je in een kerk, 
in het huis van God, bent. Volgens mij is 
je visie op wat een godshuis is en hoe het 
eruit moet zien, heel persoonlijk. Het heeft 
vaak te maken met jouw achtergrond en 
je ervaringen. Voor onze kerkplanting in de 
wijk Petralona in Athene staan we aan het 
begin van een traject van uitzoeken wat 
past bij onze gemeenschap.
Onze kerkplanting zit nog in de opstartfa-
se: ik ben bezig met een vaste kerngroep 
samenstellen. Ik heb een groep christenen 
nodig, discipelen van Jezus, die geestelijk, 
in gebed, en praktisch, bij het opzetten van 
activiteiten en contacten leggen, betrokken 
willen zijn. Het contact leggen met mensen 
in de wijk gaat heel gemakkelijk, heel 
natuurlijk. Maar het vinden van de juiste 
mensen voor die kerngroep is een stuk 

lastiger, merk ik. 
Op dit moment komen we met de groep 
die er is samen in mijn appartement, voor 
gebed en ontmoeting. Dat gaat nu nog 
prima, we zijn met zo’n 10-15 mensen. 
Wanneer dit niet meer past, gaan we op 
zoek naar een gebouw. Een heel belangrijke 
volgende stap. Je moet weten dat slechts 
0,03 % van de Griekse bevolking protestants 
is. Ik weet niet wat voor groepering in 
Nederland zo klein is, maar de kans bestaat 
dat dit in jouw ogen een stel wappies zijn 
waar je weinig mee van doen hebt. Zo 
voelt het soms ook voor protestanten 
hier. Daarom is een gebouw hebben, een 
zichtbare plek, van grote waarde. Het 
straalt de boodschap uit dat we serieus te 
nemen zijn. We menen het. We zijn geen 
gekkies. En het geeft een belangrijke 
boodschap aan de buurt: ‘we are here to 
stay’. Wij zijn én blijven aanwezig hier als 
christenen. Dit is niet maar een tijdelijk 
projectje, we gaan niet straks weer door 
naar het volgende leuke project. Een eigen 
gebouw, een eigen godshuis, zegt luid en 
duidelijk: wij blijven.” 

Bid je mee voor de kerkplanting in Petralona, 
Athene? Dat zij de harten van mensen 
in de wijk bereiken met Gods woord? En 
dat zij voldoende mensen vinden om een 
kerngroep te vormen? Echte discipelen die 
houden van deze buurt en de mensen. Het is 
supermoeilijk om mensen hiervoor te vinden.

Bid

Bid

Bid
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nieuws nieuws

Afscheid redactiesecretaris  
Herman Nijhuis
Na maar liefst 17 jaar (!) namen we begin oktober als redactie van Naast afscheid van 
secretaris Herman Nijhuis uit Enschede. Jarenlang ondersteunde hij als vrijwilliger de 
redactie bij het maken van het magazine en zorgde ervoor dat (contactpersonen van) 
kerken het magazine Naast ontvingen. Herman zorgde voor actuele verzendlijsten, 
verzond geretourneerde pakketten met magazines opnieuw, notuleerde bij vergaderingen 
en deed nog veel meer. Herman: dankjewel voor je geweldige inzet de afgelopen jaren! 

Bijbels Dagboek 2024
Goed nieuws: het Bijbels Dagboek 
2024 is weer verkrijgbaar! Met – zoals 
elk jaar – in de maand augustus een 
schrijver uit het wereldwijde netwerk 
van Verre Naasten. In 2023 was dat 
ds. Marc Nabie uit Burkina Faso. Voor 
komend jaar schreef predikant en 
kerkplanter Leonardo di Chirico uit 
Italië meditaties.

Het Bijbels Dagboek is te koop  
bij de christelijke boekhandel  
of via www.devuurbaak.nl.

Let op: laatste Naast die je 
via kerk ontvangt
Deze Naast is de allerlaatste die via de kerken wordt verspreid. 
Vanaf 2024 versturen we Naast 2x per jaar (gratis!) naar lezers 
thuis. Meld je hiervoor aan door 
de antwoordkaart middenin 
deze Naast te gebruiken en lees 
meer hierover op pagina 30 en 
31. Extra goede reden om je 
aan te melden voor een gratis 
abonnement: onder de abonnees 
verloten we het prachtige nieuwe 
boek ‘Beeldspraak’ van dominee-
fotograaf én Naast-redacteur 
Maarten Boersema!

Etnisch geweld in Indiase 
deelstaat Manipur
Sinds enkele maanden is het erg onrustig en onveilig in Manipur, 
een deelstaat in het noordoosten van India. Begin mei kwamen 
langdurige etnische spanningen tussen de Meitei-meerderheid 
en de Kuki-bergstam tot een bloedige uitbarsting. Directe  
aanleiding daarvan was een besluit van de deelstaatregering 
om de Meitei meer land, rechten en voordelen te geven. Deze 
complexe cocktail van politiek, etniciteit en religie – de Kuki zijn 
in meerderheid christelijk, de Meitei overwegend hindoeïstisch – 
resulteerde in een trieste geweldsuitbarsting. Er zijn ten minste 
120 doden, 50.000 mensen op de vlucht en meer dan 4.500 
gebouwen en huizen vernield, evenals 400 kerken van zowel  
Kuki- als Meitei-gemeenschappen. Ook het kerkgebouw van onze 
partner-kerk RPCNEI in de hoofdstad van Manipur is getroffen. 
Contact met onze broers en zussen in Manipur is maar beperkt 
mogelijk, aangezien internet door de overheid is afgesloten. 
In mei hebben we, samen met Red een Kind, geld beschikbaar 
gesteld voor een noodhulpprogramma. Zodoende kan onze 
partner -kerk voedsel uitdelen in vluchtelingenkampen in de 
regio. Ds. Lungawiruol Khawbung appte: “Blijf alstublieft bidden 
voor rust in onze regio en ook voor een politieke oplossing die 
voor blijvende vrede zal zorgen. Veel mensen zijn hun baan kwijt-
geraakt en zitten nu zonder inkomen. De voedselvoorziening is 
door het regenseizoen steeds moeilijker. Zelfs mensen die niet in 
een vluchtelingenkamp zitten, maar ‘gewoon’ thuis, hebben am-
per geld om eten te kopen. Er zijn weinig mogelijkheden om geld 
te verdienen. Het is echt zwaar om dit vol te houden. Er moet een 
permanente politieke oplossing komen! Bedankt dat jullie ons 
steunen met voedselhulp. Moge God jullie allemaal zegenen.”

Gebedsbijeenkomst 
tijdens aardbeving in 
Marokko
Vrijdagavond 8 september werd Marokko getroffen door een 
heftige aardbeving. Het gevolg: duizenden doden en gewon-
den. In de dagen erna hadden we vanuit Verre Naasten contact 
met onze partner-kerk in Marokko: de Eglise Evangélique Au 
Maroc. Zij vertelden: “Op het moment van de aardbeving was 
er in Marrakesh een groep van 200 christenen samengekomen 
voor een gebedsbijeenkomst. Zij zaten veilig in een sterk en 
stevig gebouw. Wij zien hierin de beschermende hand van onze 
God.”

Onze partner-kerk in Marokko bestaat uit 12 evangelisch- 
protestantse gemeenten in het land, met in totaal zo’n 3.000 
leden. De kerken hebben een groot hart voor migranten in hun 
omgeving. Ook na deze aardbeving willen ze hun hulp vooral 
richten op deze buitengesloten groep in de Marokkaanse 
samenleving.

“Sowieso staan migranten hier aan de rand van de samen-
leving. Het zijn vaak jonge mensen uit arme landen rond de 
Sahara, op zoek naar een beter bestaan. Zij hebben het niet 
makkelijk. Daar komt nu nog eens deze rampzalige aardbeving 
overheen: migranten worden zo dubbel getroffen. Met een 
koude winter voor de deur willen we daarom eerste levensbe-
hoeften uitdelen. En zo ook iets van Gods liefde laten zien,” 
vertelt ds. Karen Zimmerman van het internationale hulpco-
mité van Marokkaanse kerken. Zij werken hierin samen met de 
Marokkaanse overheid. Ons verzoek, namens onze Marok-
kaanse broers en zussen, is nu: help mee!  Een gift geven kan 
op verschillende manieren, bijvoorbeeld via 
www.verrenaasten.nl/marokko, rechtstreeks 
op NL31 INGB 0000 363600 t.n.v. Verre Naas-
ten o.v.v. Marokko of met een Tikkie. Scan 
daarvoor de QR-code hiernaast.

Help dromen  
waar maken 
Op zoek naar een concreet project om het wereld-
wijde mission-werk te steunen? Bijvoorbeeld voor 
een collecte in de kerk, een huwelijksjubileum, een 
sponsoractie met de jeugd of een andere reden? 
Neem een kijkje op droom.verrenaasten.nl! Hier 
staan prachtige droomprojecten van onze partners 
(kerken en organisaties wereldwijd) die uw support 
heel goed kunnen gebruiken! Betrouwbare projec-
ten die écht impact hebben. Denk aan trainingen 
om het inkomen van vrouwen in India of in Congo 
te vergroten, een dakrenovatie van een christelijke 
school in Indonesië of een kerstpakket voor jongeren 
die weinig te besteden hebben in Zuid-Afrika. 
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Laatste Naast via de kerk: 
neem nu een (gratis!) 

abonnement 

thema: 

wat hou 
ik van Uw 

huis
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Heer van de hemelse legers,
wat bid ik voor al Uw huizen,  
wereldwijd,
van Jeruzalem tot Gaza,
van El Geneina tot Khankendi,
van Asmara tot Kiev,
van Ipmhal tot waar dan ook,
want ik verlang sterk naar vredige 
binnenpleinen,
te midden van gewelddadig ronkend 
rumoer,
ja, diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om recht  
en gerechtigheid,
Heer, wat bid ik voor al Uw huizen, 
wereldwijd.

Bid
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Michael Lubbers,  
architect in Nederland 

"Als christen vind ik  
het belangrijk om iets van 
de heiligheid van de kerk  

te bewaren"

“Niet slopen en iets nieuws 
bouwen, maar juist werken 

met wat je hebt.”

Helene Potgieter,  
architect in Zuid-Afrika

“Het mooiste aan mijn werk vind ik de afwisseling, de 
creativiteit en het concrete eindresultaat. Geen project, geen 
klant, geen gebouw is hetzelfde. En het blijft een geweldige 
ervaring dat er uiteindelijk iets staat dat je kunt zien, voelen, 
waar je doorheen kunt wandelen. Dat is altijd zo bijzonder.

Door mijn goede vrienden Gerda en Anton Jansen raakte 
ik betrokken bij het community center van ds. George 
Mnisi in Pretoria, Zuid-Afrika (zie ook pagina 28, red.). 
Hun persoonlijke verhaal en mijn relatie met hen, maakte 
dat ik een bescheiden bijdrage heb geleverd aan de 
totstandkoming van dit kerkgebouw. We hebben een simpel, 
praktisch ontwerp gemaakt dat voldeed aan de wensen 
van de gemeenschap. Zo moest er natuurlijk een kerkzaal 
komen, maar ook bijvoorbeeld een ruime hal, een keuken 
en een veranda aan de zijkant om de hitte buiten te houden. 
Het is geweldig om te zien wat voor verschil dit centrum 
maakt in de levens van mensen, wat het betekent voor deze 
prachtige gemeenschap om een eigen plek te hebben voor 
hun activiteiten.  

Het simpele, praktische ontwerp van dit centrum was 
voor mij dus echt een uitzondering en stond in relatie 
tot mijn vrienden. Ik heb al meer dan twintig jaar mijn 
eigen architectenbureau en we zijn gespecialiseerd in 
erfgoed-architectuur: dus het vernieuwen en verbouwen 
van bestaande gebouwen. Kerken zijn daarbij niet mijn 
specialiteit, hoewel ik een jaar of twee geleden wel 
betrokken was bij een oud kerkgebouw dat een museum 
werd. Het duurzame van erfgoedprojecten is mijn passie: 
niet slopen en iets nieuws bouwen, maar juist werken met 
wat je hebt. Deze kerk moest volledig getransformeerd 
worden: het kreeg een nieuw doel, een nieuwe functie. Maar 
we hebben bijvoorbeeld wel de kerkbanken behouden en de 
orgelpijpen; deze zijn verwerkt in het nieuwe ontwerp.”

TWEE MENSEN DELEN WAT HEN BEZIGHOUDT:  
VERSCHILLENDE ACHTERGROND, HETZELFDE THEMA.

Tekst: Inger Hoegee, Ruth de Jong 
Beeld: Helene Potgieter, Ruth de Jong

tweeluik

“Als architect houd ik me graag bezig met sociaal-
maatschappelijke opdrachten. Als je kijkt naar 
bestemmingsplannen dan vallen kerkgebouwen daar ook 
onder. Dit ‘zaadje’ is gepland toen ik aan het begin van 
mijn carrière bij stichting Present werkte, in Den Haag. 
Daar ervaarde ik hoe ingewikkeld het is om huisvesting 
te organiseren voor daklozen, jongeren die buitenshuis 
beter af zijn, ongedocumenteerden of vrouwen die uit de 
prostitutie willen stappen. De complexiteit die zich op het 
maatschappelijk vlak afspeelt, daar moet je als architect 
intrinsiek gemotiveerd voor zijn, anders hou je het niet vol.  

Die intrinsieke motivatie speelt ook een belangrijke rol 
als het gaat om herbestemmingen van kerkgebouwen. 
Om die reden zit ik regelmatig met besturen om tafel 
en kijken we samen naar de beste oplossing. Zulke 
processen duren vaak lang en kunnen gepaard gaan 
met emoties. Daar komt bij dat ik het als christen 
belangrijk vind om iets van de heiligheid van de kerk te 
bewaren. Dus probeer ik besturen vaak ‘zo gek te krijgen’ 
om bijvoorbeeld een deel van het koor of een kleine 
kapelruimte te bewaren en te integreren als onderdeel 
van de nieuwe inrichting. Daarmee blijven mensen inzicht 
houden in de oorspronkelijke functie gebouw. 

Ik geloof dat de ontkerkelijking in Nederland het 
dieptepunt nog niet heeft bereikt. Tegelijkertijd ben 
ik ervan overtuigd dat als God in Zijn vingers knipt, de 
kerkgebouwen weer vol zitten. Ik, als schakeltje in Gods 
Koninkrijk, probeer mijn ontwerpen zo te maken dat 
er een zekere omkeerbaarheid is. Als je wilt, kan elk 
herbestemd kerkgebouw weer een godshuis worden!”
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Tekst en beeld: Hilbrand Rozema

Het dichtste bij het geografische hart van Afrika was ik in 2002, in Yambio. Een stad in Zuid-
Soedan, niet ver van de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek. Naast de landingsstrip 
lag een roestige Antonov van de Sovjets. In Yambio stond een kerkje dat zo in een Engels dorp 
had kunnen staan. De kleur was oranjerood, rechtstreeks gebakken uit de aarde zelf. Ik zie 
het nog voor me. Wat een voorrecht om in die kerk te zijn. Je voelde aan alles dat het de spil 
was van een hele gemeenschap. 

Waarom ik van  
oude kerkjes houd

Waar ik ook ben, overal ga ik naar de kerk. Maar in Nederland 
zijn kerken vaak gesloten, dat is een groot verschil met de rest 
van de wereld. Onlangs zocht ik in Rhenen naar een kerk die 
open was, voor een tijd van rust en stilte. Een kansloze missie. De 
monumentale Cunerakerk in het centrum was dicht, het nummer 
van de koster naast de deur onleesbaar. Overdag speelt het leven 
in Nederland zich elders af, veel dorpen zijn dan bijna griezelig 
leeg. De mensen zitten in de auto, in de file en op kantoor, achter 
beeldschermen en onder kunstlicht. Voor kaarsen en kaarslicht 
ontbreekt de tijd. We weten niet eens meer wat we daaraan 
missen. De grootste vijand van de kerk is tijdgebrek. 

In Oost-Afrika, Malawi en Oost-Europa, zijn veel kerken altijd 
open, vanzelfsprekend. De kerk is daar een ontmoetingscentrum 
en veilige haven, een soort moederkloek, in de vorm van hout of 
steen. Bij dichte kerkdeuren in eigen land, verlang ik ook altijd 
hevig naar Engeland. Daar zijn de kerken tenminste nog open. 
Ze ruiken naar bewoning, naar gebruik. Er slingert speelgoed, er 
hangen tekeningen, er is thee en jam, er zijn boeken te koop. Die 
koele oases van heilige stilte zijn een weldaad voor lijf en ziel.
Maar dit is Nederland, 2023. Je mag al blij zijn als er op zondag 
een viering is. Wat voor toekomst hebben onze grootste, oudste 
monumenten, deze datacentra van onze lokale geschiedenis, 
onze dorpsgeheugens? Oude kerken zijn plaatsen van bezinning 

met het hoogste soortelijk gewicht van Nederland, de hoogste 
dichtheid aan geschiedenis. Daar, waar generaties hebben 
gebeden en talloze kinderen zijn gedoopt, is het geloof in de 
muren getrokken. En die tastbare geschiedenis maakt ons 
betrekkelijk; we zien onszelf in één oogopslag staan in een keten 
van generaties. Daar gaat een grote kracht vanuit, die je maar 
beter kunt koesteren. 

Deze gebouwen helpen mij om te geloven, ik weet ze in mijn 
rug, ze staan achter me, om me heen, en boven me. Ik kan ze 
aanraken, er binnen gaan en de raadsels in steen die ze opgeven, 
lezen. Laten we onze draagkracht en vermogens als mens vooral 
niet overschatten. ‘Abstracties vervelen me al snel’, dichtte de 
Poolse Nobelprijswinnaar Czeslaw Milosz, ‘ik ben een mens 
slechts en heb zichtbare tekens nodig.’ Bij die zichtbare tekens 
horen voor mij die oude kerken. Mijn mooiste reisherinneringen 
draaien erom. De romaanse abdij van Maria Laach, in de Eifel, 
duizend jaar oud. Het geluid van water, onderin een kerk in Rome, 
afkomstig van een bron die een Romeinse keuken van water 
voorzag. Er is niks veranderd; de keuken ligt er nog, je kunt er 
gewoon in, de trappen af!

Het raadsel Tijd 
Oude kerken stellen je voor het raadsel ‘Tijd’. Wat is de tijd? Wij 
zijn nu ín de tijd, maar straks komen we uit de tijd. Als iemand 
in het jaar 1000 de deur sloot van een Romaans kerkgewelf, een 
crypte, en in 2023 wordt die ruimte weer ontdekt, is de tijd in 
die crypte dan verder gegaan of stap je het jaar 1000 binnen? 
En hoezo is dat lang geleden? Wat noem je lang? Als straks de 
bazuinen klinken, staan alle doden op, ook die van lang geleden, 
en de zee geeft haar doden terug. Dan staat ook de broer van 
mijn oma op, Pieter. Hij stierf in 1922 op achttienjarige leeftijd, 
waarschijnlijk aan de Spaanse Griep. Zijn gebeente ligt onder het 
gras naast de tien eeuwen oude kerk van Oldenzijl, een romaans 
baksteenjuweel, Groningen staat er vol mee. Niet onder een steen 
met zijn naam, daar was geen geld voor. Dus nu is die hele kerk 
zijn grafmonument.

Kerken en kathedralen geven me het gevoel dat je duizend jaar 
in een oogopslag kunt zien. En zet in gedachten twintig, dertig 
mensen op een rij, voor elke generatie die voor jou kwam één, en 
je nadert de tijd dat Jezus op aarde rondliep. Laten we vreugde 
scheppen in het raadsel Tijd, waar we in leven en in ademen, als 
vissen in water; we kunnen ons geen leven buiten de kloktijd 
voorstellen. Maar de gedachten en de gebouwen van mensen uit 
andere tijden werken door in ons, ons landschap en ons heden. 
Die horen bij die andere dimensie van ‘tijd’, niet bij de chronos 
maar bij de kairos, de tijd van je ziel. 

Deze gebouwen helpen 
mij om te geloven 

In oude kerken voel ik  
me gedragen, opgenomen 
in grotere gehelen

thema: wat hou ik van uw huis

 Engelse dorpskerk

Kerk in Groningse Overschild, mede gebouwd door  
Rozema's overgrootvader.
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Het is een verademing om te ervaren dat we een schakel zijn in 
die hele lange keten van generaties. In oude kerken voel ik me 
gedragen, opgenomen, in grotere gehelen. Geloven heeft vorm 
en gestalte nodig, in de eerste plaats in de liturgie. Maar wat zijn 
historische godshuizen anders dan liturgie in steen, gestolde 
aanbidding? 

Kleinste Britse kerken 
Naast mijn bed, op het nachtkastje, ligt een boek over ‘Tiny 
churches’, het staat vol met de kleinste kerken van Groot-
Brittannië. Elke avond bekijk ik één zo’n kerkje. De bescheiden 
schaal van deze godshuisjes doet me denken aan het kerkje 
van Overschild, in Groningen, in 1879 gebouwd door de 
gereformeerden, onder wie mijn overgrootvader. Mijn grootvader 
zat er in de (inmiddels vrijgemaakte) kerkenraad. Het kerkje is 
twintig jaar geleden gesloten, maar geen voltooid verleden tijd. 
Want daar ligt de kiem voor mijn ‘kerkgevoel’. 
Zo klein als het was, ervoer ik dat gebouwtje als een geheimzinnige 
en gewijde ruimte. Nu nog, kan ik de sfeer van eerbied oproepen, 
een eerbied die de mensen, eenvoudige landbouwers en 
middenstanders, zelf ook meebrachten. Het was een schamel 
geval, dat zie ik nu wel, met eensteens muren en dun, wit glas met 
strepen erin. Die muren leken uit elkaar te wijken, elk een kant 
op, en daarom liepen er dwars-over grote gietijzeren muurankers 
boven onze hoofden, om de boel bij elkaar te houden. Maar het 
was een werk van liefde, bij elkaar gespaard met kopergeld. Wat er 
precies gezegd werd in Overschild, herinner ik me niet, maar wel 
de bijzondere, gewijde sfeer in die ruimte. Sindsdien zoek ik overal 
naar die schijnbaar kale, ingetogen heiligheid. En als je het vindt, 
weet je: dit is het. Zoals bij de ongeregistreerde baptisten, in een 
houten huisje in een dorp buiten Moskou, in 1990.  

De Sovjet-Unie zou nog een jaar lang bestaan, maar in die viering, 
het meerstemmige gezang van die eenvoudige, boerse mensen, 
klonk een geschiedenis door van eeuwen vervolging en vurig 
geloof. 

Heb ik daarom, vanwege Overschild, een hekel aan het 
architectonische getetter en geschetter van de barok? Houd ik 
daarom meer van de romaanse kerken dan van de gotiek? En 
wekken machtscentra daarom een soms onredelijk wantrouwen? 
Overschild lag aan het einde van de weg, daarna was er niks 
meer. Toch is dat kerkje steen voor steen bij elkaar gespaard, 
door gemeenteleden zelf. Dat is vast een overeenkomst met veel 
zelfgebouwde kerkjes op zendingsvelden. 

Die andere wereld 
Maar ten diepste gaat het er voor mij niet om of de kerk groot of 
klein is, kapel of kathedraal. Het gaat erom of je er iets ervaart van 
de andere kant, de overzijde, het hiernaastmaals, van de wereld van 
God. Als alles alleen maar in het platte vlak blijft, van de dimensies 
die wij kunnen ervaren en het gebouw en de viering overstijgen 
niet meer het hier en nu, dan is er in het midden van zo’n kerkdienst 
een leegte. In die zin is er soms meer troost te ervaren in een 
oosters-orthodoxe viering, zelfs als ik de taal niet versta, dan in 
een protestantse dienst die ik wel versta. Het springende punt is 
of er ontzag voor God is en of er niet over de stilte heen gekletst 
wordt door ons, mondige moderne mensen. Het is te hopen dat 
migrantenchristenen dat besef van Gods aanwezigheid en van 
de heiligheid in het alledaagse, in onze platte polder, weer bij ons 
aanwakkeren. Want zonder besef van het heilige, en van de Heilige, 
wordt alles waaibomenhout.

Zonder besef van  
het heilige, en van de 
Heilige, wordt alles  
waaibomenhout

thema: wat hou ik van uw huis uit Congo

‘Is onze kerk een  
heilige plek? 
Nee en ja’

Achter de preekstoel en het podium is de muur 
heldergroen geverfd: de kleur van een frisgroene appel. 
Er zit een uitsnede in het midden, dat de vorm heeft van 
het land Congo. Middenin is een opengeslagen Bijbel te 
zien. Dat er hier in de Paroisse la Consolation (‘Kerk van 
Troost) in de Congolese provinciehoofdstad Kolwezi, 
zorgvuldig is nagedacht over het interieur, is in één 
oogopslag duidelijk. Hoe ervaren kerkgangers hier hun 
kerkgebouw?

De 45-jarige Emilie Makonga Ngov houdt van haar kerk met ongeveer 500 
leden, waaronder 80 mannen, 100 vrouwen, 200 kinderen en 120 jongeren. 
De gemeente maakt deel uit van de United Reformed Church in Congo 
(URCC), partner-kerk van Utrecht Mission. De kerk in Kolwezi is een paar 
jaar terug gebouwd. Dat was onderdeel van een groter kerkbouw-plan van 
de URCC (dat Utrecht Mission steunde) om 35 kerken te bouwen in Congo. 
Emilie vertelt: "De kerk is voor mij een bijzondere plek waar ik in contact 
kan zijn met God en opgebouwd wordt door het woord van God. Dit kerk-
gebouw betekent veel voor mijn geloofsleven. Het is een plek van aanbid-
ding en gebed waar ik intimiteit ervaar met God, net zoals koning Salomo 
zegt over de tempel, in 1 Koningen 8.”

Guelord Kabongo Katamba (33) vult aan: “Onze God is Immanuel, Hij is 
overal. Als we samenkomen in dit gebouw voelen we Gods aanwezigheid. 
Of dit kerkgebouw een heilige plek is? Ik zou zeggen nee en ja. Het gebouw 
zelf is niet heilig. Wanneer er geen christenen aanwezig zijn in de kerk, 
dan is het een gebouw als elk ander. Maar wanneer de gemeenschap van 
Christus in de kerk is, dan wordt de kerk heilig want God is heilig. Om een 
voorbeeld te geven: als God Mozes roept in Exodus 3 met de brandende 
braamstruik, zegt Hij dat Mozes niet dichterbij mag komen. De grond waar-
op hij staat is op dat moment heilig. Zo is het ook met de aanwezigheid van 
christenen in de kerk. Onze aanwezigheid zorgt ervoor dat de kerk heilig is, 
omdat we een dienst brengen tot eer van God.” 

Schild met tekst op de kerk in Overschild, Groningen.

Foto: Fairphone

Hilbrand Rozema werkt als journalist bij het 
Nederlands Dagblad. Hij schreef speciaal voor 
Naast dit artikel over zijn liefde voor de kerk, in het 
bijzonder voor oude kerkjes. 
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Een nieuwe kerk:
Alle glorie aan God

Ruim 20 jaar geleden trok de Indiase 
evangelist Jhalak Rai naar Bikmat, 
een klein bergdorpje in India, aan de 
voet van het majestueuze Himalaya 
gebergte. De mensen stonden in die 
tijd niet echt open voor het evangelie. 
Maar Jhalak liet zich niet uit het veld 
slaan. Hij bad veel voor de mensen 
in Bikmat en vastte om zijn gebeden 
kracht bij te zetten. “Zo ontstond er 
uiteindelijk een kleine groep mensen 
die samenkwam om meer van Jezus 
te horen. Dit groepje groeide uit tot 
een kerkgemeenschap in 2014”, vertelt 
Matthias Subba. Hij is predikant bij 
de Presbyterian Free Church, het 
kerkverband waar de gemeente van 
Bikmat deel vanuit maakt en partner-
kerk van India Mission. “Vorig jaar kon 
er in Bikmat, dankzij steun van stichting 
Pharus, een nieuwe kerk gebouwd 
worden! Hier hebben we jaren voor 
gebeden: alle glorie aan God!”

De gemeente in Bikmat bestaat uit 7 families, bij 
elkaar 40 leden. Zij kwamen in eerste instantie 
samen bij gemeenteleden thuis. En vervolgens 
in een klein, houten gebouw. Hier pasten niet 
alle gemeenteleden meer in en het gebouw was 
in slechte staat. In 2021 diende Verre Naasten 
een projectvoorstel in bij Stichting Pharus om 
gedurende 5 jaar de bouw van 50 kerken in India 
te financieren, 10 kerken per jaar. Stichting Pharus 
ging akkoord en de kerk in Bikmat hoorde bij de 
eerste 10 kerken die in 2022 gebouwd zijn!   

Tekst en beeld: Matthias Subba
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Een andere grote wens van de gemeente was om mensen van 
andere geloven uit te nodigen in hun nieuwe kerk. Daarom werd 
er op 10 september een muzikale gospelavond georganiseerd. 
Meer dan 100 niet-christelijke dorpelingen waren aanwezig! De 
gospelband Hyssop Ministries kwam spelen, dominee Subba 
deelde het woord van God en aanwezigen genoten van thee 
en snacks. De reacties van bezoekers waren erg positief! Een 
mooie manier om te evangeliseren in de omgeving en zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Een grote wens van de gemeente van Bikmat was om 
in het nieuwe kerkgebouw medische zorg te realiseren 
voor mensen in de regio. Donderdag 31 augustus was er 
een gratis en vrij toegankelijk ‘medical camp’ in de kerk. 
Er was een medisch team aanwezig, bestaande uit een 
dokter, enkele verpleegkundigen en vrijwilligers. Iedereen 
die medicatie, medische controles of advies nodig had, 
was welkom. Zo konden mensen o.a. terecht voor gratis 
bloeddrukcontrole, suikercontrole, bloedgroepbepaling en 
lichamelijke controle. Daarnaast was er een kledingbank 
voor gezinnen die weinig te besteden hebben. Er kwamen 
78 mensen. De dag begon met gebed en patiënten werd 
verteld dat het team deze gratis medische zorg verleende 
vanuit Jezus’ liefde voor de mensen. 

De kinderen van de zondagsschool. Elke week 
voor de kerkdienst komen ze samen. Er zijn 
twee zondagsschoolleraren die de kinderen 
Bijbelverhalen vertellen en hen liedjes leren.

“Wij geloven dat God veel mensen naar onze 
nieuwe kerk brengt, waar zij het evangelie 
mogen horen!”, schrijft dominee Subba. Bid je 
mee voor de gemeente in Bikmat? Dat ze in 
geloof en in aantal mogen groeien?

Bid

beeldverhaal
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Het geheim van 
Glendalough

2020

Willem Jan de Hek (44) is architect en theoloog. In 2019 werd 
hij predikant in de Jacobikerk te Utrecht. Daarvoor werkte hij 
als architect in het vastgoed, onder andere tussen 2010 en 2015 
in China. Eén van de meest verrassende kerken die hij bezocht, 
staat langs de Duitse snelweg: de Autobahnkirche Siegerland in 
Wilnsdorf.

Tijdens onze vakantie ontdekten we een labyrint, zomaar in het gras 
naast het klooster Glendalough in Ierland. Het labyrint moet daar al 
honderden jaren geleden zijn aangelegd, half verscholen achter een 
groepje bomen en op een steenworp afstand van een waterval in de 
beek. Meteen legden we onze rugzakken opzij om het labyrint te gaan 
lopen. Een betekenisvolle ervaring, zomaar midden op de dag.

Lange tijd wist ik niet zo goed wat een labyrint was. Bij dat woord 
dacht ik aan een doolhof met groene hagen en doodlopende steegjes. 
Maar in een echt labyrint kun je niet verdwalen. Wie het labyrint 
betreedt, komt altijd goed terecht, zelfs al gaat dat soms via allerlei 
wendingen en omwegen. Mijn eerste ervaring met een labyrint was in 
de tuin van St. John's Cathedral in Hong Kong, toen we een aantal jaar 
in Azië woonden.

Zo nu en dan stond de avonddienst in deze kerk in het teken van het 
labyrint. Na een korte vesper liepen alle kerkgangers de tuin in om 
het wandelparcours af te leggen. Het was onvergetelijk. Midden in 
een drukke stad de stilte ervaren door in een cirkel te lopen. Bijzonder 
om te merken hoe de geluiden van de stad langzaam vervaagden en 
je gedachten naar het centrum van het labyrint werden getrokken, 
en daarmee naar Christus, omdat de vesper al op Hem gericht was 
geweest. Zodat het ritueel naadloos aansloot op de liturgie.

In Glendalough liepen we het labyrint midden in onze vakantie. Als 
toeristen, maar toch ook als kerkgangers. Was het een heilige plek? 
Ik denk van wel, hoewel een plek nooit vanzelf heilig is. Zo'n plaats 
vraagt om interactie en deelname voordat het heilige ook werkelijk kan 
gebeuren. Het lijkt erop dat bezoekers enige kennis moeten hebben 
van de betekenis van zo'n plek en hoe ze eraan kunnen deelnemen.

In een tijd die gekenmerkt wordt door een toenemende religieuze 
ongeletterdheid, lijkt dit een belangrijk aandachtspunt voor de kerk 
te zijn. Zijn onze heilige plaatsen voldoende toegankelijk? Is er ruimte 
voor iedereen om er zomaar binnen te stappen en deel te nemen? 
Glendalough bestaat al sinds de 6e eeuw, toen het als studiecentrum 
werd gesticht. Wat is het geheim? In ieder geval dat het méér was 
dan alleen een studiecentrum. Het werd een plek voor hoofd, hart én 
voeten. En dat bleef het tot op de dag van vandaag.

gastcolumn

Welke woorden uit de Bijbel springen er voor u uit? Omdat ze zo mooi/bijzonder zijn of omdat ze bepaalde herinneringen oproepen? Stuur uw favoriete  
bijbeltekst en een korte toelichting in door te mailen naar naast@verrenaasten.nl o.v.v. bijbeltekst en wie weet leest u uw bijbeltekst straks terug in Naast!

De eeuwige God  

zij U een woning 

Deuteronomium 33: 27

favoriete
bijbeltekst

“In de toren van de Ontmoetingskerk in Mariënberg bevindt zich, sinds de ingebruikname van de kerk in 1935, een plaquette met 
opschrift: ‘De Eeuwige God zij U eene woning’. Die woning is het tot op de dag van vandaag voor onze gemeente van 750 leden. In de 
afgelopen 85 jaar is er regelmatig een en ander aan die woning verbouwd. De meest ingrijpende verbouwing en verduurzaming vindt 
op dit moment plaats. Afgelopen voorjaar is de kerkzaal volledig gerenoveerd en nu wordt de entree en ontvangstruimte ingrijpend 

gerestyled. Dit alles om een goede opvang rond de erediensten en diverse activiteiten te kunnen realiseren. De ingreep dwingt 
respect af. Het vergt een hoop, onder meer financiële, offers van onze leden. En dat in een tijd waarin veel kerken tegen een scenario 

van leegloop en sluiting aanlopen. We zijn als gemeente dankbaar voor het huis waar we zondag aan zondag mogen samenkomen 
onder de verkondiging van Gods Woord.”

Henk Kelder
gemeentelid NGK Mariënberg en projectleider van de verbouwing  

die mede met enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente wordt gerealiseerd. 
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Beppie Wessels is nu een jaar 
predikant in de Havenkerk (NGK)  
in Den Haag. Deze kerk staat 
middenin de Schilderswijk en 
bestaat uit 150 leden en ca. 100 
betrokkenen, die bijvoorbeeld 
meehelpen met koken.

kringleiders zag haar slenteren en vroeg of ze misschien zin 
had om in de kerk mee te eten. Dat wilde ze wel. In de kerk 
voelde ze zich veilig. Hier kon ze meezingen, mee-eten en 
op zondag de kerkdienst meevieren. Zo vond Marie een 
plek waar ze zich thuis voelde. Ze kreeg een kamer in een 
opvanghuis en kon in behandeling gaan. Een kleine groep 
vrouwen bad regelmatig voor haar. Marie is ondanks de 
chemobehandelingen toch overleden, maar we konden haar 
het laatste jaar van haar leven een veilig thuis bieden. 

Schuilplaats
Voor mij is dit een heel mooi voorbeeld van wat de Havenkerk 
voor mensen kan zijn: een schuilplaats. Marie was al gelovig, 
God was al in haar leven aan het werk. We zijn dankbaar dat 
God haar op ons pad bracht. Hij leidde haar naar ons toe. Daar 
ben ik soms zo verwonderd over. Het bevestigt voor mij dat 
Hij er is en je leven leidt. Iedereen is welkom. Net als in het 
geval van Marie merken we dat meer 
mensen, die veel in het leven hebben 
verloren, zich hier veilig voelen.  

Mijn droom voor de Havenkerk is dat 
we telkens meer gedragen worden 
door de mensen uit de buurt. Het 
is belangrijk dat zij weten dat ze 
van waarde zijn en erbij horen. Niet 
alleen om hier in de kerk te zijn, 
maar ook om er zelf een bijdrage 
te leveren. Wanneer mensen niet 
meer aan het arbeidsproces kunnen 
deelnemen, is het extra belangrijk om 
te weten dat ze hier wel iets mogen 
betekenen als gastheer of als kok bij 
de maaltijdkringen bijvoorbeeld; dat 
we samen kerk zijn. Hier is het veilig, 
je mag er zijn!”

“Onze kerk heeft als missie om, middenin de 
Schilderswijk in het centrum van Den Haag, 
er voor mensen te zijn. We vieren samen wat 
God aan het doen is. Door contact te leggen 
met mensen uit de wijk willen we Gods liefde 
laten zien. Dat doen we op heel verschillende 
manieren. Er zijn diensten op zondagochtend en 
we houden bijbelstudies, maar het kerkgebouw 
is juist ook doordeweeks open. Dan steken we 
samen een kaarsje aan en bidden voor mensen, 
doen spelletjes en eten met elkaar. 

Veilig in de kerk
In een van onze maaltijdkringen zat Marie 
(niet haar echte naam). Marie was 43 jaar oud 
en afkomstig uit Congo. Veertien jaar terug is 
ze door een mensenhandelaar in Nederland 
terecht gekomen. Ze werd hier gedwongen om 
in de prostitutie te werken. Ontsnappen was 
onmogelijk, er zat een mannelijke bewaker 
bij de uitgang die ervoor zorgde dat ze niet 
weg kon. Toch is het gelukt. Iemand hielp 
haar om de bewaker te drogeren en zo kon 
Marie ontsnappen. Op een dag zwierf ze 
rond in de buurt van onze Havenkerk. Ze had 
geen verblijfsvergunning en geen plek om te 
slapen. Ook was ze ernstig ziek. Een van onze 

aan 't woord
Tekst en beeld: Ruth de Jong

Wat betekent deze kerk, dit gebouw, voor jou? 
Verschillende leden van de Havenkerk geven antwoord.

Ingrid: “Twee jaar geleden ging het niet zo goed met mij. Ik woon 
hier om de hoek en de kerk gaf mij veel steun. Je kunt zo even naar 
binnen stappen. Daardoor voel je je niet zo alleen.”

Adam: “Mijn buurvrouw nam mij mee naar deze kerk. Ik was moslim, 
maar nu ben ik bekeerd tot het christendom. Afgelopen zomer heb 
ik me laten dopen. De mensen in deze kerk beschouw ik nu als mijn 
familie. Hier ontmoet ik goede mensen, hier is het veilig.”

Goitom is van de aanwezigen het langst lid van de Havenkerk. Hij 
zegt: “Ik ben hier graag, de kerk is mijn huis.”

Patricia: “Ondanks dat ik veel heb meegemaakt in mijn leven, merk 
ik dat ik groei in het geloof. Dan denk ik: wauw, ik ben goed bezig!”

Humprey: “Ik kende eerst niemand. Maar iedereen in de kerk is 
gelijk en dat spreekt mij aan. Je kunt hier om hulp vragen en ik vind 
hier rust.”

‘Hier ben je veilig’  
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2424 25en kerkgebouw in de steigers. Het is een 
beeld van de manier waarop gelovigen en 
geloofsgemeenschappen naar zichzelf kunnen 
kijken. Daarbij helpt mij dat korte gebed dat 

Paulus in het begin van zijn brief aan de Filippenzen heeft 
opgeschreven. Hij bidt dat de liefde bij hen mag blijven 
groeien. Dat betekent dus dat hij die liefde al volop ziet bij 
de Filippenzen, maar hij hoopt dat het nog meer wordt. Dat 
is een inspirerend perspectief. Hij zegt niet: ‘Er moet liefde 
komen, want die is er niet.’ Maar hij zegt: ‘Laten jullie er 
steeds meer van krijgen.’ Het is alsof hij tegen een getrouwd 
stel dat al jaren in liefde samenleeft, zegt: ‘Ik hoop dat jullie 
in de liefde blijven groeien en telkens blijven bijleren om op 
elkaar afgestemd te zijn.’ 

Het is net als bij het kerkgebouw op de foto. Het is al 
een prachtige kerk, dat zal niemand ontkennen. Maar 
de steigers zijn nodig om aan het werk te kunnen en de 
spreekwoordelijke kleuren en accenten van de liefde nog 
beter tot uitdrukking te laten komen. Het is al goed, maar 
het kan beter. Is dit ook niet kenmerkend voor heel ons 
leven? Er is al veel goed, maar er zijn steigers nodig om 
onderhoud te blijven plegen, verval tegen te gaan en het 
nog mooier en beter te maken dan het al is.

Ik heb wel eens gedroomd dat Jezus niet terugkwam op 
de wolken, maar via een heel hoge steiger naar de aarde 
afdaalde. Een beetje raar beeld misschien, al zit er ook wel 
iets symbolisch in. Dat is dan namelijk de allerlaatste keer 
dat er een steiger gebruikt moet worden. Daarna kunnen de 
steigers voorgoed naar de oudijzerboer. Maar klim zelf nu 
maar weer de steiger op. Je hebt lang genoeg geschaft en er 
is nog werk te doen!

E

Tekst en beeld: Maarten Boersema

In de steigers 
Dit keer geen kwartet, maar een foto en tekst afkomstig uit het boek Beeldspraak. Dat is het 
nieuwste boek van dominee-fotograaf Maarten Boersema. Voor dit weekendboek selecteerde 
hij voor elke zaterdag en zondag van het jaar een sprekende foto. Hij nodigt je uit om de 
beelden met aandacht te bekijken. Wat zie je? Wat valt je op? Zie je iets wat doet denken 
aan het evangelie? Laat je gedachten erover gaan. Associeer en mediteer. Als je uitgedacht 
bent, biedt Boersema zijn eigen gedachte bij het beeld, in een zogeheten beeldmeditatie.
Beeldspraak is een verrassend boek dat je niet alleen meeneemt in een reis rond de wereld, 
maar ook in een onvoorspelbare ontdekkingstocht door de Bijbel. Een boek dat goed past 
bij de slogan van Verre Naasten: geloof delen wereldwijd. We mogen dan ook drie boeken 
weggeven! Kijk op pagina 29 en 30 van deze Naast voor de winactie.

Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zo-
dat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag 
van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de 
gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. 
Filippenzen 1:9-10

kwartetten in het koninkrijk
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column Gerrit Woâhteltjestaâht 
Op weinig columns kreeg ik zoveel reacties als op die van de herenigingstaart in de vorige 
Naast. Vooral veel teleurgestelde thuisbakkers meldden zich. Ze kwamen erachter dat 
liefde, eenheid en verdraagzaamheid wel goed klinken, maar de maag niet vullen. Zoals het 
Afrikaanse spreekwoord al zegt: ‘Een lege maag heeft geen oren’. Vandaar, zoals beloofd, 
hierbij het originele recept van mijn enige echte specialiteit: Haagse Woâhteltjesstaâht 

Ingrediënten:
•  155 ml. zonnebloemolie
•  230 gr. zelfrijzend bakmeel
•  230 gr. lichtbruine basterdsuiker
•  260 gr. wortels, grof geraspt
•  1 tl. bakpoeder
•  1½ tl. kaneel
•  ½ tl. gemberpoeder (djahé)
•  1 tl. koek- en speculaaskruiden
•  Fijn geraspte schil van een sinaasappel
•  100 gr. gehalveerde pecannoten
•  3 vrije uitloop eieren, geklopt en stevig door elkaar geroerd

Bereiden
01.  Verhit de oven voor tot 180 graden. Vet een 18cm rond bakblik met losse bodem in en 

bekleed de bodem met bakpapier. Zeef het zelfrijzend bakmeel, de bakpoeder en de 
kruiden in een grote kom. Voeg de sinaasappelschil, geraspte wortels en pecannoten toe 
en roer, totdat alles goed gemengd is. Voeg de eieren en de olie toe en meng het geheel 
goed.

02.  Giet het beslag in het bakblik en bak een uur in de oven of tot je er een saté-prikker in kan 
steken die er weer schoon uitkomt. Zet de taart in het blik 5 minuten op een rek om af te 
koelen. Haal de taart eruit om verder helemaal af te koelen.

03.  Voor de topping klop je 50 gram boter met een handmixer totdat het echt zacht is. Voeg 
de mascarpone toe en klop opnieuw totdat alles goed is gemengd. Zeef de poedersuiker 
erbij en voeg daarna de fijn geraspte schil toe van de sinaasappel. Zet het geheel in de 
koelkast en laat opstijven tot je het nodig hebt.

04.  Snijd de afgekoelde taart voorzichtig doormidden en smeer iets meer dan de helft van de 
topping als vulling tussen de twee cakelagen. Verdeel de rest van de topping bovenop de 
taart. Decoreer de taart eventueel nog met fijne sinaasappelschil die zo’n 20-25 minuten 
zachtjes in een siroop van 240 gram suiker en 200 ml water heeft gekookt.

  Ik zou zeggen: lekker bakken en eet smakelijk! En stuur eens een foto op van jou met je 
taart (gadenbroeder@gmail.com). Liefst in de kerk natuurlijk. De mooiste en origineelste 
inzending krijgt het boek ‘Veel Lekkers van Anna’ toegestuurd. Anna Yilmaz is winnares bij 
Heel Holland bakt, christen en natuurlijk één van mijn gewaardeerde collega’s.

Eet smakelijk!

Vul de antwoordkaart in of ga naar www.verrenaasten.nl/naast om je aan te melden voor een gratis abonnement op Naast!

Naast is hét magazine over mission-werk wereldwijd vanuit de 
Nederlandse Gereformeerde Kerken, in samenwerking met Verre Naasten.
Lees Naast online op www.verrenaasten.nl/naast. 
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Je kunt een dominee wel uit het mission-werk halen, maar hoe haal je mission uit een 
dominee? Dat gaat niet, weet Gerrit den Broeder inmiddels uit eigen ervaring. Samen 
met zijn vrouw Titia woonde en werkte hij zes jaar in het Afrikaanse land Benin. In 
Nederland werkt Gerrit nu als legerpredikant bij Defensie. Maar mission heeft nog altijd 
een bijzondere plek in hun harten. Ze keren nog regelmatig terug naar Benin. Zowel 
voor vakantie als voor werkgerelateerde bezoeken, zoals het geven van trainingen. 

Voor de vulling en de topping:
•  50 gr. zachte boter
•  250 gr. mascarpone
•  100 gr. poedersuiker
•  Fijn geraspte schil van een sinaasappel
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kidsworld

Wat vind jij leuk om te doen als je in de kerk bent?

Wat vind je niet zo leuk?

Wat zou je graag willen doen in de kerk?

Kleur jij de plaatjes in?

Gefeliciteerd Timo!  In de vorige Naast stond een prijswedstrijd waarbij je een puzzel moest oplossen. Het goede antwoord was: Fruitsmoothie. We hebben heel veel goede antwoorden gekregen: supergoed gedaan toppers! Uit alle goede antwoorden hebben we 1 winnaar gegrabbeld en dat is Timo (7) uit Zwolle! Hij kreeg het boek ‘De kleine zwaluw durft niet’ als prijs. Veel leesplezier! 

Zuid-Afrika: schoonmaken 

in de nieuwe kerk 

Ofentse Lake is 11 jaar oud en woont in Nellmapius, dat 

ligt bij de stad Pretoria in Zuid-Afrika. Het kerkgebouw van 

Ofentse is helemaal nieuw en net af. 

Ofentse: “Ik ga twee keer in de week naar de kerk. Op 

zondag ga ik naar de kerkdienst en op vrijdag ga ik naar de 

Kids Bijbelclub. Ik vind het leuk om naar de kerk te gaan! 

Het is heerlijk als Gods kinderen samenkomen en samen 

zingen. Ook ren ik graag tussen de stoelenrijen door. Het 

is gaaf om te zien hoe onze nieuwe kerk steeds meer af 

komt! 

We hebben een gloednieuw gebouw. Op de foto’s zie je 

hoe ik meehelp om de kerk schoon te maken. Dat doen we 

samen als gemeente, met volwassenen en kinderen. Ik ben 

superblij met onze mooie nieuwe kerk!”

Suriname: drummen 

na de kerkdienst 

Dit zijn Ashira (8 jaar) en Alizah (5 jaar). Twee zusjes uit Suriname. Ze wonen in 

Doekharan. Hun kerk is net helemaal verbouwd en bijna klaar. 

Ashira: “Ik ga op zondag altijd naar de kerk en doe mee met zondagsschool. Soms 

ga ik ook op vrijdag naar de kerk als er een gebedsavond is. Het leukste vind ik alles 

wat er in onze kerk georganiseerd wordt voor kinderen. We hebben een speciale 

Pinkster-kinderdienst, een paasfeest voor kinderen, een vakantiebijbelschool in de 

zomer, filmavonden, een kinderkerstfeest en een speciale Kinderdag.  Mijn zusje en 

ik vinden het leuk om met deze activiteiten mee te doen! Ik hou van samen zingen en 

spelletjes doen. Na de kerkdienst hou ik ervan om op blote voeten rond te rennen om het 

kerkgebouw en om samen met mijn kleine zusje Alizah te drummen.’’ 

Alizah: “Het leukste aan de kerk vind ik lezen. Dat kan ik nog niet, maar ik vind het heerlijk om een 

prentenboek te pakken en een Bijbelverhaal te vertellen door naar de plaatjes te kijken. Ik hou erg 

veel van muziek. Na de kerkdienst wil ik altijd op het drumstel spelen en door en rond het kerkge-

bouw rennen met mijn grote zus Ashira.’’ 

Indonesië: elke zaterdag naar bijbelschool 
met vriendjes 

Chiesa is 7 jaar. Ze is geboren in Nederland, toen haar vader theologie studeerde in Kampen. 

Nu woont ze in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Chiesa: “Twee of drie dagen in de week ben ik in onze kerk te vinden. Op zondagochtend ga ik 

naar de zondagsschool en ’s middags oefenen we met het kinderkoor. We treden één keer in de 

twee maanden op met ons koor, tijdens de kerkdienst. Op donderdagmiddag hadden we laatst 

een vader-en-kind sportdag. Toen speelden we badminton met andere kinderen en volwas-

senen uit de kerk. Op zaterdag doe ik mee met een bijbelschool voor kinderen. Het gaat over 

groeien in je geloof. Hier mogen kinderen vanaf 2 jaar al naartoe totdat ze 15 jaar zijn. Dit vind 

ik het allerleukste van onze kerk! Het is zo gezellig met mijn vriendjes op de bijbelschool. We 

hebben hele leuke leraren. We leren, eten en spelen samen en soms doen we leuke uitjes!”

Om zelf in te vullen
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advertorial

Een abonnement op Naast magazine is 
   Inspiratie en bemoediging van christenen wereldwijd
   Relevant voor jouw leven als christen nu in Nederland
    Lezen over geloof delen rondom een aansprekend thema  

(denk aan: geloofsopvoeding, rust, eten, kerk & slavernij)
   Bewust worden hoe God overal op aarde werkt; hoe Zijn kerk groeit en bloeit

Relevant toen en nu
Naast is hét magazine over mission vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Sinds de start van het zendingswerk in de jaren ’50 van de vorige eeuw, zijn er uitgaves geweest om 
Nederlandse kerkleden op de hoogte te stellen van Gods wereldwijde werk. Het magazine Naast (en 
haar voorlopers) kent een lange geschiedenis. Toen relevant om de ervaringen van zendelingen ‘in 
den vreemde’ te volgen, nu minstens zo relevant om als christenen wereldwijd van elkaar te leren over 
Jezus volgen in jouw hier en nu. Het is zo bijzonder om te bedenken: God is aan het werk, niet alleen 
in Zwolle, Bunschoten of Krimpen aan den IJssel. Maar ook in miljoenenstad Bangalore in India, in het 
kleine dorp Yandisha in Congo en in de stad Malang, op het Indonesische eiland Java. 
Naast wil bijdragen aan het delen van ervaringen, inspiratie en bemoediging. Op papier, in een fysieke 
uitgave die ieder gezinslid in huis kan lezen en bekijken. We verspreidden Naast altijd via de kerken, 
maar dat verandert. Wil je verbonden blijven met het mission-werk wereldwijd? Neem dan een gratis 
abonnement.

Laat je raken, blijf/wordt betrokken bij Gods werk wereldwijd en ontvang Naast vanaf 2024 niet meer 
via de kerk, maar 2x per jaar gratis thuis!

Scan de QR-code hiernaast  
of vul de antwoordkaart middenin  
dit magazine in en stuur ‘m op.
www.verrenaasten.nl/naast

NAASTNAAST
Je hebt ‘m bijna uit: de allerlaatste Naast die we via de  
kerken verspreiden. Maar geen zorgen: ook in 2024 kun  
je Naast gewoon blijven lezen! 

Word nu abonnee van Naast en win het nieuwe boek Beeldspraak van Maarten Boersema 
(lid van de kernredactie van Naast én gerenommeerd fotograaf). De Bijbel staat vol beeld-
spraak. Daarop is dit 52-weekendenboek geïnspireerd: met voor elk weekend twee foto’s 
met overdenkingen van dominee-fotograaf Maarten Boersema die je laten verwonderen, 
associëren en mediteren over allerlei beelden uit de Bijbel.

Onder abonnees van Naast (ook die eerder dit jaar al zijn aangemeld) verloten we maar 
liefst 3 exemplaren van dit prachtige boek! Meld je vóór 1 december aan als abonnee, via de 
QR-code, antwoordkaart middenin of www.verrenaasten.nl/naast en win! 

Na het aanmelden ontvang je hoe dan ook het magazine Naast volgend jaar 2x op de 
deurmat. En wie weet komt daar – nog voor de feestdagen – het boek Beeldspraak bij! 
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 ik  
geloof

oe ik lid ben geworden van deze gemeente en wat 
de kerk voor mij betekent? Dat vind ik moeilijk om 
onder woorden te brengen. Maar ik ga proberen om 
het uit te leggen. 

Ik groeide op zonder God. Ik was gewoon een meisje in Kenia 
uit een doorsnee gezin. Ik trouwde en het leven ging zijn 
gangetje. Natuurlijk had ik wel eens van God gehoord en zag 
ik kerken hier in Taveta, in het zuiden van Kenia, maar dat was 
het dan.

Toen mijn man overleed, veranderde alles. Onze enige zoon 
was nog maar 12 jaar oud. Ik was vreselijk verdrietig en 
helemaal in de war. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. 
Toen herinnerde ik me dat ik wel eens had gehoord dat 
God je steunt in moeilijke tijden. Ik liep langs deze kerk en 
hoorde mensen zingen. De kerk was hier nog maar net en 
het leek meer een schuur dan een kerkgebouw. Het zag 
er niet echt aantrekkelijk uit. Toch stapte ik naar binnen. 
Er was een kerkdienst aan de gang en ik ervoer direct een 
onbeschrijfelijke vrede. De mensen hier hadden oprecht 
belangstelling voor mij. Ik ben er nooit meer weggegaan. 

Deze kerk is voor mij enorm belangrijk. Hier wordt Gods 
Woord gebracht. Ik ervaar elke keer opnieuw weer dat er 
kracht en troost uitgaat van Gods Woord. De vrede die ik 
voelde vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, is nooit 
meer weggegaan. Mijn zoon en ik hebben het niet breed, toch 
is hij net begonnen met een studie. God is met ons.”

→  Mevr. Mandalina (45), lid van de gemeente van de Africa 
Evangelical Presbyterian Church in Taveta, Kenia (een 
partner-kerk van Kenia Mission).  
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